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ALGEMEEN 

Missie :  Herdenken, doorgeven, verbinden 

Onze stichting herdenkt de geschiedenis van de tewerkgestelden in het concentratiekamp 

Neuengamme tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wij willen hun verhalen bewaren en doorgeven, 

zodat hun leed en ervaringen niet vergeten worden. 

Een belangrijk deel van onze missie is het onderhouden van de band met de tweede en derde 

generatie nabestaanden. Samen met hen houden wij de herinnering levend en geven wij betekenis 

aan de verhalen van onze ouders en voorouders. 

Door deze verhalen te delen in woord en beeld, maken wij duidelijk wat polarisatie, uitsluiting en 

onverdraagzaamheid destijds hebben betekend. Zo dragen wij bij aan een bewustzijn dat de waarde 

van vrijheid en rechtvaardigheid zichtbaar maakt, zonder dat de ervaringen van de tewerkgestelden 

en hun nazaten uit het oog worden verloren. 

Onze stichting wil een verbindende stem zijn in het herdenken en doorgeven van deze geschiedenis, 

zodat toekomstige generaties blijven beseffen wat er is gebeurd en waarom het van belang is dit te 

blijven herinneren. 

Visie  :  Verhalen van toen, richting voor morgen 

Wij geloven in een samenleving waarin de lessen uit het verleden richting geven aan een vreedzame 

en rechtvaardige toekomst, met ruimte voor iedereen. Het herdenken van de tewerkgestelden in 

Neuengamme en het betrekken van hun nazaten staat daarbij centraal. 

Door hun verhalen te bewaren en te delen willen wij bewustwording vergroten en laten zien wat 

uitsluiting en onderdrukking hebben betekend. Zo dragen wij bij aan een wereld waarin vrijheid en 

rechtvaardigheid voorop staan en waarin iedereen gelijk wordt behandeld. 

In een tijd van maatschappelijke spanningen herinneren wij eraan dat democratische waarden 

kwetsbaar zijn. Onze visie is dat het levend houden van de ervaringen van onze ouders en 

voorouders helpt om deze waarden te beschermen en door te geven aan toekomstige generaties. 


